PREDIKANTEN TE HEERHUGOWAARD

In de Hervormde gemeente:

Op 02-03-1866 wordt er een commissie gevormd om te komen tot de stichting van een zelfstandig
Hervormde gemeente. Al eerder heeft men de grond voor de bouw van een kerk aangekocht.

In 1870 is de vorming van de zelfstandig Nederduitsche/Nederlandsche Hervormde Gemeente te
Heer Hugowaard een feit. Op 4 mei van dat jaar legt Wm. Vader Wz. de eerste steen van — wat later
— het oudste kerkje van Heer Hugowaard zal zijn. De eerste predikant van deze nieuwe gemeente, ds.
van Setten uit Purmerland, wordt in 1872 benoemd.
De Doleantie, welke intussen landelijk voor veel beroering én kerkscheuring zorgt, laat ook
Heerhugowaard niet ongemoeid. In 1888 scheiden de kerkelijke wegen zich en op 24 februari wordt
in Heerhugowaard een ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk’ gesticht. Vanaf die datum gaan de twee
kerken elk tot in de 21e eeuw een eigen weg.
Sinds 1 oktober 1963 gaat de Hervormde gemeente samen met Veenhuizen.
Meer geschiedenis vindt u op: Protestantse gemeente te Heerhugowaard (pkn-heerhugowaard.nl)

van Neder-Langbroek

naar Oudeschild

Naam predikant: Van: Tot: Bijzonderheden:
J.D.H. van Setten 1872 5 mei 1878
van Purmerland naar Noord-Scharwoude
J. Heenk 11 augustus 1878 1juli 1888
van Wervershoof naar Budel
H.A. Ludwig 13 januari 1889 19 april 1892
kandidaat naar Zuid-Scharwoude
J. de Jong 20 maart 1892 1 september 1893
predikant Ned. Indié Met emeritaat
A. Weeder 9 september 1894 24 april 1898
kandidaat naar Culemborg
H.G. Brink 9 april 1899 19 juni 1904
kandidaat naar Ruinerwold
A.J.A. Scholte 30 april 1905 31 oktober 1909
kandidaat naar Borger
J. Broekema 2 oktober 1910 4 januari 1925

Vacante periode

1925

1935

L.J. van der Kam

20 oktober 1935

18 december 1938

leraar te Westmaas

kandidaat naar Beetgum

W. de Mooij 27 oktober 1940 22 mei 1946

kandidaat naar Franeker

G. Wiltink 30 april 1950 6 mei 1962

kandidaat naar Marrum

J.W. ten Kate 14 augustus 1966 4 augustus 1975
van Eenrum naar Wageningen

G.A. de Groot 1 februari 1976 6 september 1981

naar Den Haag

C. Bergstrom

6 maart 1983

1 april 1989

kandidaat Alg. secr. Hervormde
Jeugdraad
F.J. Hirs 14 januari 1990 1 juli 2000
van Naarden naar Venlo

H.C. van Capelleveen

1 juli 2001
van Kootstertille en Twijzel



https://www.pkn-heerhugowaard.nl/geloven_in_de_polder_____/

In de Gereformeerde kerk:

In 1888 scheidden een aantal mensen zich dus af van de Hervormde kerk (zie hierboven) en richtten
de ‘Nederduitsche Gereformeerde Kerk’ (Dolerenden) op. Lang bleef een aantal gemeenteleden,
waaronder Klaas Bakker en Jan Gootjes, de drijvende kracht in de jonge gemeente. Men legde geld
bij elkaar en bouwde voor fl. 1600 een evangelisatiegebouwtje met kosterswoning aan de
Middenweg. Later werd het evangelisatiegebouwtje te krap. In 1912 was er aan de Stationsweg een
christelijk nationale school in gebruik genomen. Men vond het een voor de hand liggend idee de kerk
in de directe omgeving van de school te bouwen. Op 8 maart 1917 werd de nieuwe kerk in gebruik
genomen.

Het beroepen van een eigen predikant behoorde in het begin nog niet tot de mogelijkheden, dus
moest men zich behelpen met andere voorgangers uit het land of met studenten. Samen met Sint
Pancras deed in 1907 de eerste predikant zijn intrede.

Zie voor verdere informatie: De Gereformeerde Kerk te Heerhugowaard | Website gewijd aan de
landelijke en regionale geschiedenis van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) 1834-2004
en: Protestantse gemeente te Heerhugowaard (pkn-heerhugowaard.nl)

Naam predikant: Van: Tot: Bijzonderheden:
P. Jukkenekke, 24 maart 1907 2 april 1911 Samen met St. Pancras
kandidaat naar Kockengen beroepen
P.Chr. van der Vliert, | 16 juni 1912 17 oktober 1915 Idem
kandidaat naar Oosterend
S.G. de Graaf, 1 april 1917 28 september 1919 Idem
van Oosterzee naar Rijswijk
J.G. Fernhout, 12 december 1920 | 29 juni 1924 Idem
kandidaat naar Boskoop
H.W.H. van Andel 2 augustus 1925 7 april 1929 Idem

naar Oudshoorn
Vacante periode 1929 1936 Sint Pancras ging zelfstandig

verder

Th.H. van Andel 26 april 1936 3 december 1939 Opnieuw met St. Pancras
kandidaat naar Oost- en West- | samen

Souburg
A. Verschoor 21 juli 1940 1 juni 1942 Idem, daarna naar St.
kandidaat naar St. Pancras Pancras
B. Richters 25 oktober 1942 1juli 1944 Eerste eigen predikant
kandidaat naar

Zendingscentrum
W.C. Huisman 22 oktober 1944 10 april 1949
kandidaat naar Stiens
Vacante periode 1949 1953
R.J. Koolstra 27 september 1953 | 25 november 1956
kandidaat vlootpredikant
R. de Boer 28 september 1958 | 10 september 1966 Stelde oecumenisch
kandidaat overleden welkomstcomité in
1969: Exoduskerk in gebruik genomen
J.0.C. Bouma 7 april 1968 28 mei 1972
kandidaat naar Hilversum
H. Appers 13 augustus 1972 6 januari 1983

van Haastrecht naar Castricum

G. Postma-Gosker 8 oktober 1972 25 februari 1979 1¢ vrouwelijke predikant
kandidaat naar Oostzaan



https://gereformeerdekerken.info/2019/07/27/de-gereformeerde-kerk-te-heerhugowaard/
https://gereformeerdekerken.info/2019/07/27/de-gereformeerde-kerk-te-heerhugowaard/
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/beknopte_geschiedenis_van_de_gereformeerde_kerk_te_heerhugowaard_tot_202/

P. Vliegenthart 13 februari 1977 29 april 1979
kandidaat naar Oudewater
B.J.G. Roolvink 1 juni 1980 1 april 1987

van Noordeloos naar Baarn
J.A. Scholten 1 september 1983 | 15 augustus 1989

Docent Kampen

naar Ede

G. Venhuizen

1 april 1988
van Assen

2 augustus 1992
naar Oenkerk

G. van Reeuwijk 26 augustus 1990 1 april 2000 Met bevoegdheid emeritus
van Berlicum ontheven

S.T. Bergsma 16 juni 2002 28 juni 2009
van Leeuwarden naar Balk

P.R.van Commenee | 16 juni 2002 28 juni 2009
van Leeuwarden naar Balk

PREDIKANTEN VOOR BIJZONDERE ARBEID:

J.A. van der Molen 29 januari 1978 1 mei 2000 Intramurale geestelijke

van Hellevoetsluis

met emeritaat

verzorging

A. Ferwerda 15 juni 1980 28 augustus 1983 Zendingspredikant
van Naaldwijk naar Abcoude Bangladesh
29 juni 1986 1 oktober 1989
van Abcoude naar Loppersum

J.F. Abma 1 juni 1989 1 mei 1991 Gevangenispredikant
van Weesp naar Scheveningen

Predikanten in de Protestantse gemeente te Heerhugowaard

In 2010 worden de 2 kerken weer één, de Protestantse gemeente te Heerhugowaard is op
2 februari van dat jaar een feit.

Naam predikant: Van: Tot: Bijzonderheden:
H.C. van Capelleveen | 1 juli 2001
van Kootstertille en Twijzel
J. Geertse 7 februari 2010 26 mei 2019
van Kruiningen naar Schoondijke,
Breskens, Groede en
Waterlandkerkje
N.A. Gillebaard 1 maart 2020 26 februari 2023

van Graft-de Rijp

naar Heemskerk

12 april 2023




